
Les 4 voor 27 januari 2024





De Heere is geen afstandelijke en passieve god.
Hij kent ons, zorgt voor ons, verdedigt en bevrijdt 
ons.

We zijn niet alleen in onze moeilijkheden; we 
hebben een Heer die ons komt verdedigen.

God hoort ons en handelt namens ons. Dit was de 
ervaring van het volk Israël; en de ervaring van de 
psalmisten die in moeilijke tijden tot God riepen.



DE HEERE WEET HET [Psa lm 139]

David is zich ervan bewust dat zijn hele leven transparant is voor God (Ps. 139:2-
3). God kende hem al voordat hij werd geboren, omdat het God was die hem in 
de baarmoeder van zijn moeder liet groeien (Ps. 139:13-16).

Er is geen plaats zo donker dat deze je kan 
verbergen voor de aanwezigheid van God 
(Ps. 139:11-12). Maar David probeert niet 
te vluchten. Hij wil en verlangt door God 
onderzocht te worden. Probeer een 
rechtvaardig leven te leiden dat God 
behaagt, waarbij u zich afkeert van het 
kwade (Ps. 139:17-23).

Je kunt God ontmoeten waar je ook gaat, omdat God overal is. Als je naar het 
hoogste (de hemel) opstijgt, is Hij daar; Als je naar de diepte (Sjeool) afdaalt, 
vindt Hij je; Als je je naar het oosten wendt (de vleugels van de dageraad), leidt 
Hij je; Als je naar het westen (het einde van de zee) gaat, verdedigt Zijn hand je 
(Ps. 139:7-10).

Hij weet dat als hij faalt, God zijn wegen 
recht zal maken (Ps. 139:24). Is dit jouw 
ervaring met God?

zondag



DE HEERE ZORGT [Psalm 121]

Hoe wanhopig je situatie ook is, God hoort je (Ps. 130:1-2). Als wij het uitroepen, handelt Hij 
namens ons (Ps. 9:10). Er is hoop voor iedereen die de gunst van de Heere zoekt (Ps. 16:8).

Hij zal niet toestaan dat we op het levenspad uitglijden (vers 3)

Hij waakt voortdurend over ons (vers 4)

Hij geeft ons fysieke en geestelijke toevlucht (vers 5-6)

Hij staat altijd aan onze zijde om ons te verdedigen (vers 7)

Hij zal altijd en overal voor ons zorgen (vers 8)

Waar kunt u gaan om hulp te zoeken als u het moeilijk heeft? Naar de bergen? Naar 
economische macht? Naar de politieke machten? Naar onze familie en vrienden? (Ps. 121:1).

In Psalm 121 vinden we een beschrijving van 
onze Helper, Hulp en Bewaker:

Hoewel ze een hulp kunnen zijn, kunnen ze ons allemaal in de steek laten. Er is er maar 
Eén die nooit faalt: “Mijn hulp komt van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft” 
(Ps. 121:2).

maandag



DE HEER VERDEDIGT [Psalm 17]
“Bewaar mij als Uw oogappel,verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels” (Psalm 17:8)

Vol vertrouwen in een leven dat in overeenstem-
ming is met wat God van hem verwacht, vraagt 
David Hem om zijn verdediger te zijn (Ps. 17:1-5).

Zonder twijfel hebben we een Heere Die ons 
in alle tegenspoed verdedigt. Laten wij ons tot 
Hem wenden. Laten we toevlucht zoeken 
onder Zijn schaduw.

Andere metaforen omvatten de ‘schuilplaats’, 
de ‘schaduw’, het ‘kasteel’, de ‘rechterhand’ 
(Ps. 91:1-2; 17:7-8). Ze praten allemaal met 
ons over bescherming en veiligheid.

De psalmist gebruikt de metafoor van vogels 
om ons te vertellen hoe God ons verdedigt: 
“Hij zal je bedekken met Zijn veren, en onder 
Zijn vleugels zul je veilig zijn” (Ps. 91:4). Hij 
gebruikt ook militaire taal om ons over Zijn 
actieve verdediging te vertellen: “Hij zal uw 
schild en uw bolwerk zijn” (Ps. 91:4).

dinsdag



“De zee zag het en vluchtte,
de Jordaan keerde zich achterwaarts.” (Psalm 114:3)

Het grootste voorbeeld van bevrijding dat we vinden (en dat in 
verschillende psalmen wordt herdacht) is het vertrek van Israël uit 
Egypte en zijn intocht in Kanaän.

De (Rode) Zee zag het en 
vluchtte (v. 3a)

De rivier de Jordaan 
keerde zich terug (v. 3b)

De bergen en de heuvels 
sprongen omhoog (v. 4)

Als Schepper gebruikte God zijn macht over de natuur om Zijn volk te bevrijden. 
Zal Hij vandaag niet hetzelfde voor ons doen?

Psalm 114 drukt op een korte 
en poëtische manier de 
manier uit waarop God de 
moeilijkheden voor Zijn volk 
om het Beloofde Land te 
bereiken, heeft gladgestreken:

Paulus vertelt ons dat deze dingen gebeurden om ons een voorbeeld te geven (1 Kor. 
10:1-6). Net als zij zijn ook wij op wonderbaarlijke wijze verlost van de zonde, en onze 
reis naar het hemelse Kanaän is vol gevaren (bergen en heuvels). Maar voor de Heere 
‘beef de aarde’ (Ps. 114:7).

woensdag



DE HEERE HOORT EN REDT
“Mag Hij je hulp bieden vanuit het Heiligdom,

je ondersteunen vanuit Sion.” (Psalm 20:3)

Hoewel het heiligdom (de tempel) zich op de berg Sion (Jeruzalem) 
bevond, was het voor de Israëlieten duidelijk dat God daar niet fysiek 
woonde. God woont in de hoogte, in “die ware tabernakel die de 
Heere heeft opgericht, en niet de mens” (Hebr. 8:2), maar van daaruit 
hoort en redt Hij (Ps. 20:2; 3:4; 1Kon. 8:30).

Geeft redding (Psalm 14:7)

Behoedt ons voor het kwaad (Psalm 27:5)

Zorgt voor onze behoeften (Psalm 36:8)

Verdedigt de weerlozen (Psalm 68:5)

Versterkt ons (Psalm 68:35)

Wanneer mensen een juiste relatie met God onderhouden door berouw en 
aanvaarding van Zijn genade en vergeving, kunnen zij een beroep doen op 
Gods garantie van bevrijding. De dienst in het Heiligdom vertegenwoordigde 
de verlossing die in Jezus werd gevonden.

Om deze reden kunnen we Hem vol vertrouwen benaderen met de 
zekerheid dat we gehoord zullen worden (Hebr. 4:16). Maar wat kan 
Hij doen vanuit zijn heiligdom?

donderdag



“Breng uw wensen, uw vreugde, uw verdriet, uw zorgen en uw angsten
voor God. Je kunt Hem niet belasten; je kunt Hem niet vermoeien. Hij
die de haren van uw hoofd telt, staat niet onverschillig tegenover de
behoeften van Zijn kinderen. “De Heere is zeer barmhartig en een
Ontfermer.” Jakobus 5:11. Zijn hart van liefde wordt geraakt door ons
verdriet en zelfs door onze uitingen ervan. Breng alles bij Hem wat de
geest verbijstert. Niets is te groot voor Hem om te dragen, want Hij houdt
werelden in stand, Hij regeert over alle zaken van het universum. Niets
dat op enigerlei wijze onze vrede betreft, is te klein voor Hem om op te
merken. Er is geen hoofdstuk in onze ervaring te donker om doorHem te
worden gelezen; er is geen verwarring die voor Hem te moeilijk is om te
ontrafelen. Geen ramp kan de minste van Zijn kinderen overkomen,
geen angst kan de ziel kwellen, geen blijdschap, geen oprecht gebed
ontsnapt aan de lippen, waar onze hemelse Vader geen acht op slaat, of
waarin Hij geen onmiddellijke belangstelling heeft.”

Ellen G. White (Schreden naar Christus, pag. 100)
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