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“Leer ons zó onze 
dagen tellen,

dat wij een wijs hart 
verkrijgen.”

(Psalm 90:12)



We zijn geneigd te denken dat wijs zijn inhoudt dat je uitgebreide 
kennis hebt op een bepaald gebied van wetenschap, filosofie, enz.

Welke voordelen halen we uit het handelen in overeenstemming met Bijbelse wijsheid?

Hoe kunnen we het toepassen in ons dagelijks leven?

Hoe kun je die wijsheid leren?

Wat is het Bijbelse concept van wijsheid?

We noemen de persoon die deze kennis heeft ‘wijs’, maar wijsheid gaat 
verder dan dat. Het gaat om het correct toepassen van alle opgedane 
kennis (of het nu een beetje of veel is).



DE WIJSHEID VAN DE GEBODEN
“Uw woord heb ik in mijn hart verborgen, zodat ik niet tegen U zou zondigen” (Psalm 119:11)

Het hoofdthema van Psalm 119 is Gods geboden zoals 
uitgedrukt in Zijn Woord.

Leven volgens het Woord impliceert noodzakelijkerwijs het onderhouden van 
de goddelijke geboden (Ps. 119:4). We hebben de capaciteit niet om dat te 
doen, maar we zijn er zeker van dat we, door erover te mediteren met de hulp 
van God, steeds meer wijsheid zullen kunnen verwerven om ze te behouden 
en erdoor beschermd te worden (Ps. 119:5-6).

Het Woord verlicht het juiste pad (Ps. 119:105); reinigt het 
(Ps. 119:9); leidt onze stappen (Ps. 119:133); en weerhoudt 
ons van de gevaren van de boze weg (Ps. 119:101).

Zoals op veel andere plaatsen in de Bijbel wordt het leven in deze 
psalm vergeleken met een pad dat ieder mens aflegt. Dit pad kan 
je naar het eeuwige leven of de eeuwige verdoemenis leiden. Hoe 
kies je het juiste pad?

Het onderhouden van de geboden is niet slechts een uiterlijke houding, het 
impliceert een gezindheid van geest en hart (Ps. 119:7, 148).

zondag



DE OORSPRONG VAN WIJSHEID
“Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen..” (Psalm 90:12)

We leven een korte periode die, vergeleken met de eeuwigheid van de 
Schepper, slechts een ademtocht is (Ps. 90:2, 4, 9).

Als we ons door God laten onderwijzen, leren we ‘onze dagen tellen’. Op 
deze manier verwerven we ware wijsheid en worden we getransformeerd 
naar het beeld van onze Schepper, Die we leren vrezen en vereren (Ps. 
90:12, 16; 111:10).

In deze korte tijd leven we in zonde, onder de toorn van God (Ps. 90:8-11). 
Maar God schenkt ons Zijn genade en stelt ons tevreden met Zijn 
barmhartigheid (Ps. 90:13-14).

Verworven wijsheid leidt ertoe dat we ons eerst bekeren en vervolgens de 
werken doen die God wil dat we doen (Ps. 90:3, 17).

maandag



“In de benauwdheid riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder; 
Ik beproefde u bij het water van Meriba. Selah.” (Psalm 81:7)

In Meriba stelde Israël God op de proef: “omdat zij 
de Heer op de proef stelden door te zeggen: Is de 

Heer dan onder ons of niet?” (Ex. 17:7). Vanuit Gods 
standpunt bezien was Hij het echter die Israël op de 

proef stelde (Ps. 81:7).
Israël slaagde niet voor de test, maar bleef koppig 

vasthouden aan zijn rebellie, waarvoor het gestraft 
moest worden (Ps. 95:8-11). Ondanks alles gaf God 

ze het water waar ze om vroegen (Ex. 17:5-6).
Maar als ze verstandig waren geweest, zouden ze de 

test hebben doorstaan. Dan had God grote 
wonderen met hen kunnen doen (Ps. 81:13-16).

Jozef werd in ketenen gevangengezet, mishandeld en 
gekweld. Maar hij had een wijs besluit genomen: 
God dienen, ongeacht de omstandigheden (Ps. 
105:16-18; Gen. 39:7-9).

Toen hij eenmaal de test had doorstaan, verhoogde 
God hem (Ps. 105:19-21). Zijn wijsheid was zo 
duidelijk dat Farao hem de opdracht gaf zijn oudsten 
de wijsheid te onderwijzen waarmee God hem had 
begiftigd (Ps. 105:22). Door Jozef gaf God leven aan 
de gehele familie van Israël (Ps. 105:23).

dinsdag





DE WEG NAAR HET KWAAD
“Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te verrichten
met mannen die onrecht bedrijven; en laat mij niet eten van hun lekkernijen.” (Psalm 141:4)

Psalm 141 is een gebed waarin we God vragen ons te bevrijden van interne en 
externe verleidingen (Ps. 141:1-3, 9-10). In onze eigen kracht kunnen we de verleiding 
niet overwinnen, omdat ons hart naar zonde verlangt. We moeten voortdurend 
bidden om verleiding te kunnen weerstaan.

1) Het hart neigt naar het kwaad

“Laat mijn hart niet 
tot iets kwaads 
neigen.”

“Gezegend is de man 
die niet wandelt in 
de raad van de 
goddelozen.”

2) De persoon begaat een zonde

“om goddeloze 
werken te doen met 
degenen die 
ongerechtigheid 
doen”

“noch stond hij op de 
weg van zondaars”

3) Hij heeft plezier in het   
kwaad

“en laat mij niet eten 
van uw heerlijke 
delicatessen”

‘Hij heeft niet eens 
op de stoel van de 
spotters gezeten.’

De Psalmen beschrijven het 
vooruitstrevende, verleidelijke en sluwe 
karakter van de verleiding. Alleen totale 
afhankelijkheid van de Heer kan de 
overwinning garanderen (Ps. 141:8-10). De 
uiteindelijke overwinning op de zonde ligt 
echter nog in de toekomst (Ps. 1:5-6).

Psalm 141:4 en 1:1 laten ons het proces van verleiding zien:

woensdag



DE ZEGENINGEN VAN GOED DOEN

De voornaamste functie van wijsheid is ons op een juiste manier te gedragen, in overeenstemming met de 
wil van God. Welke zegeningen zullen we ontvangen als we zo handelen?

Wij zullen gezegend 
worden (Ps. 1:1; 

112:1; 128:1)

Onze werken 
zullen bloeien (Ps. 

1:3; 128:2)

Onze nakomelingen 
zullen krachtig zijn (Ps. 

112:2; 128:3)

We zullen goede 
dingen en rijkdom 

ontvangen (Ps. 
112:3)

Wij zullen wandelen 
in het licht van God 

(Ps. 112:4)

Wij zullen onze 
zaken goed 

regelen
(Ps. 112:5)

We zullen niet 
wankelen, de 

rechtvaardige zal 
eeuwig in gedachtenis 

blijven(Ps. 112:6)

We zullen niet 
bang zijn voor 
slecht nieuws​        

(Ps. 112:7)

Wij zullen onze 
vijanden verslaan 

(Ps. 112:8)

Wij zullen in 
heerlijkheid 

verhoogd worden
(Ps. 112:9)

Het huidige conflict tussen goed en kwaad verhindert ons soms om al 
deze zegeningen te genieten, of er slechts gedeeltelijk van te kunnen 
genieten. Er zal echter een tijd komen dat we volledig gezegend kunnen 
worden, in het Koninkrijk van God.

donderdag



“Als ik denk aan het werk dat God doet voor de

gevallen mens, ben ik verzonken in verwondering

dat God arme, gevallen wezens zal nemen en hun

morele macht zal geven, dat er de interne werking

van Zijn genade zal zijn, die het karakter en het

leven zal transformeren en mensen geschikt zal

maken voor de woningen die God voor hen aan het

voorbereiden is – wezens die geschikt zijn voor de

aanwezigheid van God, geschikt om metgezellen

van engelen te zijn en gemeenschap met God te

onderhouden. O, wat verlangt mijn hart ernaar

iemand te zijn die met Jezus Christus zal wandelen

op de nieuwe aarde!”

ELLEN G. WHITE (ELKE DAG MET GOD, 18 april)
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